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02-03-2025
Collecte
Organist

09-03-2025
Bijzonderheid
Collecte
Organist

16-03-2025
Bijzonderheid
Collecte
Organist

23-03-2025
Bijzonderheid
Collecte
Organist

30-03-2025
Bijzonderheid
Collecte
Organist

06-04-2025
Bijzonderheid
Collecte
Organist

13-04-2025
Bijzonderheid
Aanvang
Collecte
Organist

17-04-2025
Bijzonderheid
Aanvang
Organist

Kerkdiensten

: Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden
: Diaconie
: Dhr. K. Ippel

: Mw. Ds. R. Baars, Ewijk
: 40 dagentijd

: Casey Troy

: Mw. A. Mols

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave
: 40 dagentijd

: Stichting Ikusasa

: Dhr. H.J. Out

: Mw. Ds. M. Heijnis, Wijchen
: 40 dagentijd

: Stichting Sparrow

: Dhr. K. de Wee

: Ds. A. Giezen, Warnsveld
: 40 dagentijd

: Stichting Opkikker

: Mw. G. Westervelt

: Ds. G. Boer, Rhenen
: 40 dagentijd

: Diaconie

: Dhr. K. Ippel

: Mw Ds. R. Jellema, Oss
: Palmpasen

: 20.00 uur

: IWAG

: Mw. A. Mols

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave

: Witte Donderdag Heilig Avondmaal
: 20.00 uur

: Dhr. H. Vromans



18-04-2025
Bijzonderheid
Aanvang
Organist

20-04-2025
Bijzonderheid
Collecte
Organist

27-04-2025
Collecte
Organist

: Eigen Gemeenteleden
: Goede Vrijdag

: 20.00 uur

: Dhr. H. Vromans

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave
: 1¢ Paasdag

: Stichting Grave Helpt

: Dhr. H. Vromans

: Ds. D. Sonneveld, Wijchen
: Rode Kruis
: Mw. G. Westervelt

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld.
Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor
de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn:
0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact
opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.




Voorwoord

Er is een tijd om te huilen
Er is een tijd om te lachen

Het leven kent veel hoogte- en dieptepunten, tegenslagen en
meevallers. Je kunt lange tijd tegenwind ervaren en dan ineens kan
er een lichtpuntje aan de horizon verschijnen, word je geraakt door
dankbaarheid of verwondering, ervaar je weer moed of
enthousiasme om er tegenaan te gaan.

We verdiepen ons een moment in het leven van Sara. Zij is met
haar man op reis gegaan. Ze hebben huis en haard achtergelaten in
ruil voor een hoopvolle toekomst. Maar dat is wel precies wat er
lange tijd, jaar na jaar, ontbreekt: een toekomst. Er komen drie
mannen op verrassingsbezoek, Genesis 18:1-15. De beschrijving
van deze mannen verwoordt dat het niet zomaar mannen zijn. Het is
de Heer zelf. Abraham maakt grote haast om het bezoek met alle
gastvrijheid te ontvangen. Een van de mannen vraagt aan Abraham:
‘Waar is Sara, uw vrouw?’ En dan wordt de hoop hen aangezegd:
Sara zal een zoon hebben. Sara hoort het en lacht in zichzelf. Zou
de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? Denkt ze. Ik ben immers
verwelkt en ook mijn man is al oud.

De woorden die Sara hier gebruikt zijn veelzeggend. Verwelkt is een
woord dat (in het Hebreeuws) ook wordt gebruikt voor textiel. Dan
betekent het versleten. En het woord liefde dat hier wordt gebruikt,
is heel lichamelijk. Het betekent ook wellust en liefdesgenot. Sara
denkt dus niet alleen aan de daad die nodig is voor het krijgen van
een zoon, maar ook aan het genot dat daar normaal gesproken bij
hoort.

Ze moet er om lachen. Niet om het weg te lachen, maar een lach
omdat je blij verrast bent maar het bijna niet kunt geloven. De Heer
vraagt aan Abraham: Waarom lacht Sara... Is ook maar iets
onmogelijk voor de Heer?

De hoopvolle waarheid wordt Sara aangezegd. Ongelooflijk maar ze
zal eraan moeten geloven. De woorden brengen een lach op het
gezicht. De woorden brengen toekomst, vreugde en genot. Dat mag
ook onze hoop zijn, in moeilijke tijden, in dorre tijden, ook als ons
lichaam versleten is.



God zegt ons de hoopvolle toekomst aan. Zo is God en we mogen
het met een lach op het gezicht tot ons nemen. Ik hoop dat we Gods
goede boodschap de komende periode tot ons mogen nemen.

Ik wens iedereen een hoopvolle Veertigdagentijd, een inspirerende
Stille Week en een zalig Pasen.

Hartelijke groet,
Scarlett

Vanuit de Kerkenraad

Op 5 maart aanstaande vergadert de kerkenraad weer. Dat betekent
dus dat we u nu nog niets daaruit kunnen vertellen. Maar dat
betekent niet dat er niets gedaan is!

Er is vergaderd door de Diaconie, het College van Kerkrentmeesters,
de contactpersonen en de Commissie Eredienst. Allemaal onderdelen
van ons als kerk, van ons als kerkenraad.

Ook is de Aktie Kerkbalans gehouden. U leest hier meer over in dit
Gemeenteleven.

Dit nummer is het Paasnummer. Het lijkt nog ver weg, maar we
mogen ons al verheugen op het Paasfeest, het nieuwe leven! We
hebben al een klein voorproefje gekregen op de lente, met hogere
temperaturen en zonneschijn, maar echt lente is het nog niet.
Onderstaand lied geeft ons hoop en verwachting, met de
wetenschap dat God nabij is!

Het Paasfeest is de eerste viering die we weer in de kerkzaal gaan
houden.

In de bloembol is de krokus,

in de pit de appelboomn,

in de pop huist een belofte:

vlinders fladderen straks rond.

In de koude van de winter

groeit de lente ondergronds,

nog verborgen tot het uitkomt,

God ziet naar de schepping om. (lied 982)



Werkgroep Toekomst Kerk

Tijdens de laatste
gemeenteochtend hebt u onder
meer uitleg gekregen over de
"ij geeft financiéle situatie van onze
kerkgemeenschap. Wat hieruit

S5 duidelijk werd is dat we flink
toekomst aan de slag moeten en dat zijn
vol van we dan ook gaan doen!
hoop Er is een werkgroep Toekomst

Kerk opgericht, die allerlei

mogelijkheden aan het

verkennen is. Namens de CCBB
(college van beheer- en beroepszaken van de landelijke PKN) is
Peter van de Berg actief bij de werkgroep betrokken.

Wat hebben we zoal gedaan de afgelopen maanden:

*Aanvragen subsidies fondsen: bij een aantal landelijke fondsen is
subsidie aangevraagd. Zodra hiervan iets concreet bekend is, laten
we dat uiteraard weten.

*Vanuit de landelijke PKN werd ons geadviseerd om gesprekken aan
te gaan met adviseurs, die kunnen helpen bij het zetten van de
juiste stappen. Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden
met drie adviseurs.

*Contact met de gemeente Land van Cuijk: er heeft een gesprek
plaatsgevonden met wethouder Joost Hendriks van de gemeente
Land van Cuijk. Conclusie hieruit is dat de gemeente geen financiéle
steun verleent aan kerken/kerkgebouwen. Jammer, maar niet echt
een verrassing voor ons.

*BOEI: de organisatie BOEI wil meedenken over de mogelijkheden
van ons kerkgebouw. Het eerste verkennende gesprek met deze
organisatie vindt binnenkort plaats. BOEI is een maatschappelijke
onderneming gericht op herbestemming van industrieel, agrarisch
en religieus erfgoed.



*Heroprichting Stichting Vrienden van de Bagijnenkerk: onderzocht
wordt of het zinvol en haalbaar is om deze stichting nieuw leven in
te blazen.

Werkgroep Toekomst Kerk:

Arend van Rhijn
Elbert van den Berg
Léon Kamps
Joop Nohl
Jenneke van Dongen
TOELICHTING BIJ DE COLLECTES

2 maart Diaconie

De diaconie van onze kerk betaalt onder meer de bos bloemen, die
elke zondag met een groet vanuit ons aan iemand bezorgd wordt.
Ook bekostigt de diaconie de Paas- en Kerstpresentjes voor de
ouderen van onze gemeente en draagt ze bij in de kosten van het
pastoraat.

9 maart Casey Troy Foundation

De stichting zorgt samen met de partnerstichting in Kameroen
(Casey Association Cameroon) voor gehandicapte kinderen. In het
Casey's Home krijgen deze kinderen zorg, revalidatie en aangepast
onderwijs. Door een gebrek aan bepaalde vitamines en medicijnen is
de kans groot op vergroeiingen van de botten, waardoor de kinderen
niet zelfstandig kunnen lopen. In Bomono en omgeving wordt een
gezondheidscentrum gerealiseerd. Hier worden o.a. orthopedische
operaties verricht voor mensen met een handicap, zoals kromme
benen vanwege vitamine D en calciumtekort. Door de operatie
kunnen ze alsnog leren lopen. Verder wordt er onder meer
basisgezondheidszorg verleend.

16 maart Stichting Ikusasa

Stichting Ikusasa (betekent “toekomst” in Zulu) zet zich in om
kansarme kinderen in Johannesburg en Soweto ondersteuning te
bieden bij hun schoolopleiding, waardoor ze een beter
toekomstperspectief hebben. Voor een bedrag van € 150,00 per jaar
ontvangt een kind een schooluniform en leermiddelen. Het
sponsorkind van onze kerk is Ziyaad. Dankzij onze steun kan Ziyaad
elke dag met de schoolbus naar school; hij zit in het dansgroepje
van school en we krijgen goede berichten over hem.



23 maart Stichting Sparrow

] Stichting Sparrow wil een
Lezenit SPArMIW  ainde maken aan armoede.
belangrijk ’ PN Hun focus ligt op onderwijs.
7 [ Ze vinden dat goed onderwijs
niet afhankelijk mag zijn van
status of rijkdom. Iedereen
verdient een kans om een
beroepsdiploma te halen. Een
diploma waarmee je een
grotere kans krijgt om een baan te vinden met een salaris boven de
armoedegrens. Sparrow geeft op maat gemaakte hulp om dit
diploma te behalen. Ze werken in de krottenwijken in de Filipijnen.

30 maart Stichting Opkikker

Stichting Opkikker is een non-profitorganisatie met als doel het
verzorgen van ontspanning voor gezinnen met een langdurig ziek
kind en door middel van een Opkikkerdag en het Ambassadeurschap
de ziekte naar de achtergrond te laten verdwijnen.

GRHKIKKER

6 april Diaconie

De diaconie van onze kerk betaalt onder meer de bos bloemen, die
elke zondag met een groet vanuit ons aan iemand bezorgd wordt.
Ook bekostigt de diaconie de Paas- en Kerstpresentjes voor de
ouderen van onze gemeente en draagt ze bij in de kosten van het
pastoraat.

13 april IWAG (Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
Grave)

De IWAG houdt zich met name bezig met individuele asielzoekers
waarvoor de toelatingsprocedure loopt, maar nog niet is afgerond.
Er wordt onder meer ondersteuning gegeven bij procedures en
gesprekken bij de IND. Ook wordt regelmatig iets georganiseerd
voor de kinderen op het asielzoekerscentrum.

17 april Witte Donderdag is er geen collecte.

18 april Goede vrijdag is er geen collecte.



20 april Stichting Grave Helpt

De doelstelling van de Stichting Grave Helpt is tweeledig. Enerzijds
ervoor zorgen dat de mensen, die armoede kennen, geholpen
worden. Anderzijds de sociale eenzaamheid bestrijden, die vaak
gepaard gaat met armoede. Onder andere met Sinterklaas en Kerst
worden cadeautjes en pakketten geregeld voor gezinnen die minder
draagkrachtig zijn.

Collectebonnen

Heeft w Aaar

sl g Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde
n DON voor !

van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp.
€25,00 en €40,00) door storting van het
bedrag op het bankrekeningnummer van het
College van Beheer van de PKN Grave, onder
vermelding van het aantal vellen en het soort
bonnen.

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny
Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen
aan komt?

Inlichtingen over de collectebonnen:
J. Ramp
E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.co

Bloemengroet

12 januari Familie v.d. Hammen

19 januari Mevr. Willems-Boender
26 januari Joan Dijkink

02 februari Bert en Coby Boere

09 februari Goos Lam, Henny Sissing
16 februari Trijns Boef

23 februari Jan en Janny Ramp



about:blank

Ledenadministratie

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend
zijn.
Overleden

07-01-2025: Mevr. A.M.J. de Koning- van der Mark
10-01-2025: Mevr. J.N.A. van der Hammen-Groeneveld

Verhuisd
Familie Zegwaard-Lerrick, naar Zoelen
Dhr. en Mevr. Bos-Verschoor, naar Ledeacker

U kunt mij als volgt bereiken:
Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave
Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Petra Jetten

Opbrengst Collecten

t/m 16 februari 2025 collecte eigen kerk pastoraat

Datum | Collecterooster 2025 Opbrengsten
05-jan | Diaconie € 62,30 € 53,80 | € 56,20
12-jan | Inlia € 38,05 € 2855 | € 33,60
19-jan | Leger des Heils € 58,45 € 94,75 | € 56,90
26-jan | De Hezenberg € 53,65 € 102,20 | € 58,75
02-feb | Diaconie € 63,20 € 87,55 | € 71,80
09-feb | Wensambulance Brabant € 62,70 € 76,45 | € 53,85
16-feb | Vrienden v/h Tweede Huis | € 57,50 € 79,20 | € 55,00
€ 395,85 € 522,50 | € 386,10




De diaconie heeft dankzij de hoge collecteopbrengst van Kerstavond,
aangevuld met de opbrengst van de Zendingsbus achter in de kerk,
nogmaals een bedrag (€ 100,00) naar Stichting Ikusasa kunnen
overmaken voor sponsorkind Ziyaad en/of voor ondersteuning van
andere kinderen.

Paaslied

Omdat Hij leeft

Ben ik niet bang voor morgen
Omdat Hij leeft

Mijn angst is weg

Omdat ik weet

Hij heeft de toekomst

En het leven is

Het leven waard

Omdat Hij leeft.

In memoriam Juul van der Hammen-Groeneveld

Juul van der Hammen-Groeneveld werd geboren op 17 juli 1940 in
Nijmegen en is overleden op 10 januari 2025 in Nijmegen. Op

18 januari 2025 hebben we afscheid van haar genomen.

Juul was een lieve, zorgzame en attente vrouw en moeder.

Juul en Pieter waren meer dan 60 jaar getrouwd en ruim 65 jaar
samen. Zij ontmoetten elkaar op een dansavond van de Instuif. Op
2 maart 1958 kregen Juul en Pieter na de dansavond verkering. Pie-
ter weet het nog als de dag van gisteren.

Samen hebben ze drie kinderen gekregen. Juul was een lieve, zorg-
zame, attente vrouw. Ze had altijd aandacht voor haar man, de kin-
deren en later de kleinkinderen. Ze leefde heel betrokken mee met
alles wat de kinderen en kleinkinderen meemaakten.

Thuis bestierde Juul het huishouden. Het was een klassieke rolver-
deling. Juul maakte het mogelijk dat man en kinderen hun hobby’s
konden onderhouden. De familie heeft fanatiek aan tafeltennis ge-
daan; trainingen doordeweeks, wedstrijden in het weekend. ‘s Och-
tends vroeg stond zij op om alles klaar te maken. En ze stond de
hele dag klaar om voor het eten en schone was te zorgen.



In Spreuken 31 staat een lofzang over de vrouw:

Wie zal een deugdelijke vrouw vinden?

Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.

Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot...

Zij doet hem goed en geen kwaad,

Al de dagen van haar leven.

De lofzang gaat nog verder en beschrijft hoe een goede vrouw tot
zegen is voor haar man en kinderen. Deze lofzang wordt door gelo-
vige joden gezongen voor de aanvang van de Sabbat, de rustdag.
Want een goede vrouw des huizes zorgt voor rust.

Met haar zorgzaamheid, ontzorgde Juul man en kinderen en maakte
zij vele dingen mogelijk. Nu mag Juul rusten. Het stond heel mooi
op de rouwkaart verwoord: Je handen hebben voor ons gewerkt. Je
hart heeft voor ons geklopt. Je ogen hebben ons tot het laatst ge-
zocht. Rust nu maar uit.

Pieter wist de trouwtekst nog uit het hoofd: “"Open vensters op Jeru-
zalem.” Dat is een tekst uit Daniel. Daniel had toen hij in balling-
schap zat een huis met open vensters naar Jeruzalem. Voor dat ven-
ster bad hij elke dag drie keer tot zijn God, zelfs toen hem dat werd
verboden. Daniel had open vensters naar Jeruzalem. Juul heeft open
vensters naar het hemelse Jeruzalem.

We zijn dankbaar voor het leven van Juul, voor de aandacht en
zorgzaamheid die zij voor anderen had, voor haar enthousiasme,
haar ijver en ook haar eigenaardigheden.

We bidden voor Pieter, de kinderen en de kleinkinderen. Dat zij vre-
de mogen ervaren om alle liefde die ze hebben ontvangen. We bid-
den voor troost, voor rust en heling en dat zij nu voor elkaar mogen
zorgen en naar elkaar mogen omzien.

Wij vertrouwen Juul toe aan de liefde en genade van God. Amen.

Lief en Leed

We zijn dankbaar dat Jan en Janny Ramp eindelijk weer thuis zijn.
We bidden voor kracht en vrede. Dat zij nu bij mogen komen en
samen mogen genieten nu het voorjaar voor de deur staat.

We bidden voor Frank en Lies van Den Dool. Dat Lies op krachten
mag komen, dat zij bij mag komen en dat zij uiteindelijk samen mo-
gen genieten.



We bidden voor Hennie Sissing en Wim de Bruin, voor Coby en Joke
voor herstel, voor rust en vrede en voor nieuwe energie.

Plantjesactie én lunch

Weet u nog hoe gezellig het vorig jaar was
bij de plantjesmarkt en lunch bij Arend en
Liesbeth van Rhijn? Kon u er vorig jaar
niet bij zijn, dan hebt u dit jaar een
nieuwe kans! En wilt u graag weer uw
voorjaarsplanten uitzoeken en genieten
van een heerlijk soepje en broodjes, dan
bent u opnieuw welkom!

Kortom, ook dit jaar organiseren we een
plantenactie. In de volgende editie van
Gemeenteleven vindt u een bestellijst. Bij de kweker halen we
vervolgens alle bestelde plantjes, maar we nemen ook nog heel wat
extra planten mee. De ervaring leerde ons vorig jaar dat het fijn is
om ter plekke nog wat meer planten uit te kiezen.

De ophaaldag van de planten en de gezellige lunchdag is dit jaar op
zaterdag 3 mei. U bent welkom vanaf 11.00 uur bij Arend en
Liesbeth van Rhijn, Smitsweg 3 in Reek.

Voor de lunch wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Om een
beetje te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, vragen we
u om u voor de lunch aan te melden. Dat kan via het
aanmeldformulier in de kerk of door een mailtje te sturen naar
rhijnreek@gmail.com.

Hebt u geen vervoer? Geen probleem. Geef dat bij aanmelden even
door en wij regelen vervoer.

Namens de fondsenwervingscommissie,

Liesbeth van Rhijn


mailto:rhijnreek@gmail.com

Paasgedachte
Opstanding: Hoop die blijft

Pasen is het feest van nieuw leven, van de overwinning op dood en
duisternis. In een wereld die soms vol onzekerheid en gebrokenheid
lijkt, roept Pasen ons op om te leven in het licht van de opstanding.

Jezus stond op uit de dood en opende daarmee een weg naar hoop
die niet vergaat. De steen voor het graf werd weggerold - niet
alleen toen, maar ook nu nog in ons eigen leven. God blijft nieuwe
wegen openen, juist waar wij denken dat alles afgesloten is.

Pasen herinnert ons eraan dat wij kinderen van de opstanding zijn.
Het betekent dat wanhoop niet het laatste woord heeft, dat liefde
sterker is dan angst, en dat God ons telkens weer roept om op te
staan en te leven in Zijn licht.

Zoals de vrouwen bij het graf ontdekten: “Hij is hier niet, Hij is
opgestaan!” (Lucas 24:6). Die boodschap klinkt ook vandaag. Waar
wij rouwen, geeft God troost. Waar wij zoeken, geeft Hij richting.
Waar wij struikelen, biedt Hij een nieuw begin.

Moge Pasen ons inspireren om opstandingsmensen te zijn: mensen
die leven vanuit geloof, hoop en liefde. De Heer is waarlijk
opgestaan! Halleluja!




Aktie kerkbalans

In de afgelopen tijd zijn de contactpersonen bij Ntie L
alle gemeenteleden langsgegaan om bij hen de Kerkbalans

enveloppen voor de Aktie Kerkbalans af te geven
en weer op te halen. We prijzen ons gelukkig dat
we een enthousiaste groep contactpersonen
hebben die deze klus willen klaren.

We kunnen melden dat de toezeggingen voor 2025 € 29.500
bedragen. De telcommissie constateerde dat niet alle enveloppen
zijn ingeleverd en zij verwachten dat het bedrag nog oploopt.
Enveloppen kunnen nog ingeleverd worden bij of door de
contactpersonen dan wel bij het college. Bent u de envelop kwijt?
Dan kunt u ook een e-mail sturen naar scriba.pkngrave@gmail.com
om een bedrag toe te zeggen. Maakt u het bedrag over op ons
bankrekeningnummer NL75 INGB 0001 06888 71 onder vermelding
van AKB2025.

Wij zijn dankbaar voor al uw gaven/toezeggingen, groot en klein!

College van Kerkrentmeesters
Nieuws van de diaconie

Niet alles is nieuw nieuws. We willen u er op attenderen dat we nog
steeds houdbare producten verzamelen voor de stichting Grave
Helpt. Deze kunt u in de doos in de hal van de kerk achterlaten.
Misschien een idee om paaseitjes te gaan verzamelen, ze zijn nu
weer volop te koop. Dan kunnen die met Pasen uitgedeeld worden
aan de ‘klanten’ van St. Grave Helpt. Mocht u niet zo vaak in de kerk
komen of steeds vergeten iets mee te nemen, dan kunt u ook een
bedrag op rekening van de diaconie overmaken met vermelding dat
het voor St. Grave Helpt is. (voor bankrekeningnummer, zie achterin
dit Gemeenteleven) U maakt daarmee veel mensen blij met iets
extra’s.

We hebben kaarten aangevraagd via de paasgroetactie 2025 bij
Epafras, Protestants Justitiepastoraat. Deze kaarten willen we op 1¢
Paasdag uitdelen in de kerk. Op de kaarten kunt u een goede wens
schrijven voor gedetineerden in binnen- en buitenland. De kaarten
worden verzameld en bij elkaar opgestuurd. Centraal wordt er dan
een verdeling gemaakt waar de kaarten heen gaan. Een paar


mailto:scriba.pkngrave@gmail.com

voorbeelden die bij deze kaarten waren bijgevoegd wil ik u niet
onthouden.

God is met jou in de ochtend, in de avond, in jouw komen en
weggaan, in jouw huilen, in jouw lachen. Hij is met jou.

Vertrouw op God als het leven zwaar is, want Hij zal voor je zorgen.

Je bent altijd geliefd! Niet om wat je kunt, maar om wie je bent.
Kind van God.

Deze wensen geven wij ook graag aan u mee.

Maryla van der Berg is nog steeds beschikbaar als psychologe om
een luisterend oor te bieden aan mensen die problemen
ondervinden. In de hal van de kerk op het prikbord hangt een poster
met haar aanbod " Even praten met een psycholoog’ . Mocht u niet
zo vaak in de kerk komen en Maryla graag een keer spreken, neem
dan contact op met een van de diaconieleden die achter in dit
Gemeenteleven vermeld staan. Dan kunnen zij u verder helpen.

Commissie Eredienst

We zijn blij dat Janny Hendriks de commissie komt versterken. Wel-
kom Janny. Fijn dat je mee gaat denken over onze eredien-

sten. Mocht u dit lezen en

denken dat wil ik ook wel, meldt u dat dan bij Liesbeth van Rhijn.
Op Goede Vrijdag wordt er weer een dienst gehouden georganiseerd
en gepresenteerd door " eigen mensen’ . Het onderwerp voor deze
dienst is bekend, maar hoe gaan we dat uitvoeren en presenteren?
Welke liederen en teksten? Wat spreekt ons aan?

Bij vorige voorbereidingen hadden we diepgaande gesprekken
voordat we tot een beslissing kwamen. Heel fijn om te doen en om
zo met elkaar bezig te zijn. Wilt u daaraan meedoen en meedenken,
dan bent u van harte welkom.

Geef u op bij Liesbeth van Rhijn: rhijnreek@gmail.com. We starten
in de week van 10 maart met de voorbereidingen voor Goede
Vrijdag.

Op 22 juni as is een volgende dienst met ‘eigen mensen’. Mocht u
Goede Vrijdag niet mee kunnen doen en wel in juni, dan bent u
uiteraard van harte welkom. We starten meestal een maand
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voordien met de voorbereidingen dus voor 22 juni beginnen de
voorbereidingen in de week van 19 mei.

We proberen voor 1le Paasdag een gelegenheidskoortje op te
richten. We zijn nog bezig om dat voor elkaar te krijgen. Vindt u het
leuk om daaraan mee te doen geef dat dan door aan Liesbeth van
Rhijn. We zullen bekende liederen proberen meerstemmig te
zingen. Als we voldoende zangers hebben gaan we bekijken
wanneer er gerepeteerd kan gaan worden. Hopelijk gaat het

lukken.

Bloemschikken

Donderdagochtend 3 april gaan we weer met een aantal mensen bij
Gonnie van Schaik in Gassel een bloemstuk maken voor Pasen. Een
leuke en gezellige bezigheid en we gaan met een prachtige creatie
weer naar huis. Voor deze ochtend zijn er nog 1 en misschien 2
plekken beschikbaar. Dus mocht je denken dat lijkt mij ook wel wat
dan kun je je opgeven bij Gerrie Dijkink, emailadres:
gerriedijkink@gmail.com

De kosten voor deze ochtend zijn €22,50 en aanvang is 9.30 uur.

Gonnie maakt, net als vorig jaar, voor de Stille week een bloemstuk.
Deze creatie geven we dan met Pasen aan iemand van onze
kerkgemeenschap!

Oproep

Hierbij wil ik bij u onder de aandacht brengen dat wij nog steeds een
aantal zaken verzamelen als kerk.

Houdbare etenswaren voor de stichting Grave Helpt

Herenkleding voor de gevangenis (geen overhemden)

Lege inktpatronen, lege cartridges, mobiele telefoons - deze gaan
via de diaconie van Oss naar Kerk in Actie.

U kunt deze spullen in de hal van kerk kwijt.

Mocht u andere dingen weg (willen) doen die nog goed bruikbaar
zijn laat mij dat dan even weten, heel misschien weet ik daar
iemand voor die dat goed kan gebruiken. Je weet maar nooit.

Jan Hoiting 0655556329
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Zondag 2 maart

Zondag 9 maart

Zondag 16 maart

Zondag 23 maart

Zondag 30 maart

Zondag 6 april

Leesrooster

Jeremia 7,1-15
Psalm 92

1 Korintiérs 15,50-58
Lucas 6,39-49

Deuteronomium 5,6-21
Psalm 81

Romeinen 10,8-13
Lucas 4,1-13

Exodus 34,27-35
Psalm 27,7-14

1 Korintiérs 13,1-13
Lucas 9,28-36

Exodus 6,2-8
Psalm 103,1-7
Romeinen 5,1-11
Lucas 13,1-9

2 Kronieken 36,14-23
Psalm 34,1-11

2 Korintiérs 5,14-21
Lucas 15,11-32

Jesaja 58,7-10
Psalm 126
Filippenzen 3,7-14
Lucas 20,9-19



Zondag 13 april

Donderdag 17 april

Vrijdag 18 april

Zondag 20 april

Editie

Pasen

Pinksteren

Zomer
September/Oktober

Jesaja 50,4-7
Psalm 73,13-20
Filippenzen 2,5-11
Lucas 22,1-23,56

Exodus 12,15-20
Psalm 81

1 Korintiérs 11,23-32
Johannes 13,1-15

Exodus 12,(1)21-28
Hosea 6,1-6
Hebreeén 9,11-15
Johannes 18,1-19,42

Jesaja 51,9-11
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Verschijningsdata volgende edities

Uiterste
Inleverdatum

22 februari 2025

12 april 2025
14 juni 2025

9 augustus 2025

redactie.pkngrave@gmail.com

Verschijnings-

datum

03 maart 2025
21 april 2025

23 juni 2025

18 augustus 2025

Inleveren op A4, in word (geen pdf) , lettertype Verdana,
lettergrootte 10. Foto's als los fotobestand aanleveren!

Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd.

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in
te korten of niet te plaatsen.
Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden.
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Algemene informatie

PKN Grave
Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave
Postbus 68, 5360 AB Grave
http://grave.protestantsekerk.net

Ds. Scarlett Lerrick
Tel.: 06-54945600

In noodgevallen contact opnemen met de
Scriba Mw P.Jetten (contactgegevens zie kerkenraad)

Samenstelling Kerkenraad

Voorzitter Scriba

Dhr. J. Nohl Mw. P. Jetten

Tel.: 0486-473453 Tel.: 06-35673343
joop.nohl@gmail.com scriba.pkngrave@gmail.com
Ouderling Ouderling

Dhr. E. van den Berg Mw. G. Dijkink

Tel.: 06-48229548 Tel.: 06-24450051
elbert808@gmail.com gerriedijkink@gmail.com
Diaken Diaken

Mw. J. Ramp Mw. L. van Rhijn

Tel.: 0486-852791 Tel 06-57625388
ramp.Janny@gmail.com rhijnreek@gmail.com

College van kerkrentmeesters

Voorzitter Secretaris

Dhr. J. Nohl Dhr. E. van den Berg
Tel.: 0486-473453 Tel.: 06-48229548
joop.nohl@home.nl elbert808@gmail.com
Betaalmeester Codordinator gastparen
Mw. J. Ramp Mw. W. Brussaard

Tel.: 0486-852791 Tel.: 0486-473392

pkngrave.betaalmeester@gmail.com
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Ledenadministratie Preekbeurten & Organisten

Mw. P. Jetten- Duinkerken Mw. R. Hoefman
Tel.: 06-15386698 Tel.: 06-44364946
pkngrave.la@gmail.com riekiechoefman@home.nl

Diaconie ( overige functies)

Penningmeester Diaconie Betaalmeester

Dhr. T. Vissers Mw. J. Teunissen

Tel.: 0486-474284 Tel.: 0486-474091
ton.vissers@xs4all.nl joke.teunissen1945@gmail.com
Jeugd Bijbelgenootschap

Mw. P. Jetten-Duinkerken Dhr. J. Nohl

Tel.: 06-15386698 Tel.: 0486-473453

petrajettenduinkerken@gmail.com joop.nohl@home.nl

Vertrouwenspersonen:

Sandra Goedhard Arend van Rhijn
Tel. : 06-22 34 63 64 Tel. : 06-82 74 90 22
sandrabrouwer23@ziggo.nl rhijnl71@gmail.com

Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave:
NL75 INGB 0001068871

Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave:
NL72 ABNA 0523820992
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%\SChe Tu") Biologische groente- en fruit-
. 0\0 de,., abonnementen en boerderijwinkel

Openingstijden Boerderijwinkel:

woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur en

zaterdag van 9 tot 18 uur.

Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek
Twee Llnden Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl

Afhaalpunten. o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden
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Jan enIne Polman  Klinkerstraat 2
Klinkerstraat 2 5361 GW Grave

CHIHEES INDISCH RESTAURANT
ARBBE
‘MakL’ "

&OOOOO Pedicure
9 ijdepracht

sen afspraak op: www.pedicurezijdepracht.nl
ter Kan’rerslaan 62 Grave, 06-16 74 14 35

Hier had uw advertentie
kunnen staan
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ASSURANTIEN

REG\OBANK GRAVE
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Drukkerij Kamoen

3 VAN DINTHER

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl

Tel: 0485 312 017
Molenstraat 23a - 5431 BW Cuijk
www.inZhaircuijk.nl




